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Jaarkroniek 2014 tuingroep Abdij van Egmond 
Enkele verhalen van vrijwilligers 

Natuurwerkdag 1 november 2014 

Onderweg naar Egmond koop ik een paar nieuwe werklaarzen, prima 

schoeisel om een hele dag door de tuin te banjeren. 

Het zonnetje schijnt al als ik mijn ronde door de tuin maak om de 
beginsituatie digitaal vast te leggen. Rond half tien komen de 20 

werkgroepleden binnen voor de uitleg bij de werkzaamheden. 

We hebben zes 

verschillende activiteiten, 

met ieder een 

groepshoofd. Dit 
aanspreekpunt zorg voor de 

begeleiding van de vrijwilligers en 

geeft extra uitleg bij de 

werkzaamheden. 

Om tien uur zijn de 10 'verse 

krachten' binnen en heet ik hen 

welkom. Karin vertelt over de 
historie van de abdij waarna ik de 

werkzaamheden uitleg. Het is 

inmiddels kwart voor elf als we de 

tuin in gaan. De groepshoofden 

hebben het gereedschap al klaar liggen en worden bestormd door de 

enthousiaste menigte, iedereen kan in de groep terecht waar hij graag in wil 

werken. 

Bij de Levende Aarde tuin van Bärbel worden stronken verwijderd en de bodem 

geëgaliseerd. Paul is met zijn groepje de Rododendrons aan het kortwieken, 

zodat dit weer jonge frisse 

struiken kunnen worden. 

Even verderop vertelt 
Karin honderd uit over de 

planten en het 

bodemleven. Tussendoor 

worden de planten geknipt 

en gescheurd om elders 

tot volle wasdom te 

komen. 

Verspreid over het terrein 

staan diverse 

beukenhagen. Het 

merendeel staan er op het 

eind van de dag weer 

keuring recht bij dankzij 
het team van Rick. De 
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plantenresten krijgen een mooie rustplaats van Henk en zijn dames. Door de 

nieuw gemaakte hopen hopen we op een hoop zwart goud over een paar 

maanden. 

Aan de noordzijde is Tanya met haar sterke mannen de begraafplaats netjes aan 

het maken. 

Tijdens de heerlijke lunch worden de ervaringen uitgewisseld, waardoor diverse 

personen wisselen van groep om zelf te ervaren of de andere werkzaamheden 

inderdaad nog leuker zijn. Voor je het weet is het alweer drie uur en tijd om alles 

netjes op te ruimen. Na een kop thee en een ijsje gaan we moe maar voldaan 

huiswaarts. 

Zaterdag 11 oktober 2014 
Met een mooie groep van 15 man trekken we het 

Vleugelpark in. Het Vleugelpark is een niet openbaar 

deel van de abdijtuin, waardoor het minder gebruikt 

wordt. De vegetatie is dan ook ruiger. 

Maar ook in ruigte kan meer licht gemaakt worden. 

Hiervoor snoeien we twee grote hulsten om deze 
vervolgens te verwerken in een hoge takkenril. Deze 

ril zorgt weer voor het besloten karakter van de tuin. 

Diverse struiken worden ontdaan van winde en 

kleefkruid, de stekkenhoek wordt opgeschoond en 

van verse compost voorzien. 

Aan het einde van de dag vertelt Bärbel over het doel 
van het project Levende Aarde, waarbij de abdij 

graag wil bijdragen aan de bewustwording van een 

zorgvuldig gebruik van de aarde. Met simpele 

stappen (zorgen voor goede compost, verrijken van de humuslaag) is er al veel 

te winnen. 

 

Zaterdag 12 juli 2014 
Op deze zonnige dag wilden de 18 werkers graag aan de slag, maar na het 

gebruikelijke koffiepraatje nam eerst 

Bärbel het woord. 

Naast de groene schuur heeft zij een 

begin gemaakt met een 

permacultuurtuin. Op twee 
verhoogde bedden komen de eerste 

planten vrolijk boven. De bulten 

(Hügelbed) zijn opgebouwd uit 

plantenresten en aarde. Hiermee 

wordt een luchtige en vruchtbare 

ondergrond verkregen. Hierin zijn 

verschillende planten gezaaid die 
elkaar gaan versterken. 

Met deze proeftuin wil de abdij een 

educatief punt realiseren over het bewust omgaan met de aarde. Hierbij hoort 

natuurlijk ook een goed hergebruik van tuinafval. Na uitleg wordt hiervoor de 

composthoop opnieuw ingericht. 
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De groep is echter groot genoeg om nog veel meer klussen op te pakken. De 

centrale entree, het kerkhof, het hek langs de weg en de rand van het 

parkeerterrein worden allemaal weer netjes gemaakt. 

Daarnaast wordt ook de tuin van Broeder Thijs flink onderhanden genomen. 
Dit was mede mogelijk door de inbreng van drie nieuwe krachten: Gosia, Tanya 

en Nicolien: Welkom! 

Zaterdag 14 juni 2014 

Op een mooie lentedag trekken we met 10 man de tuin weer in. In de groep 

hebben we twee nieuwe gezichten: welkom Marie-Anne en Carolien. 

We beginnen met het netjes maken van het hek langs de Vennewatersweg. Met 

het weer van de laatste tijd groeit alles erg hard 
en dat is te zien. Voordeel is dat ook extra goed 

te zien is welk stuk we gedaan hebben. Aan het 

eind van de ochtend is deze klus geklaard. 

s Middags worden de hortensia’s en het 

broederkerkhof van onbedoelde planten 

geschoond. Aan het eind van de dag krijgen we 
een inspirerend verhaal van broeder Thijs over 

de omgang met de aarde en de manier waarop 

de abdij daar een bijdrage aan wil leveren. 

Tot slot is de plaats van het laatste (of beter 

gezegd het eerste) monnik beeldje van de 

wandelroute bepaald, waarna de folders met de 
begeleidende tekst van de route bij de kassa 

worden geplaatst. De wandelroute door het 

openbare stuk van de tuin is klaar. 

Zaterdag 10 mei 2014 

Helaas een keer geen lekker weer om te werken, maar, negen fanatiekelingen 

laten zich daar niet door afschrikken. 

Want ook met een beetje regen kan er 
veel werk verzet worden. Aan het eind 

van de dag is de grasrand langs de 

Vennewatersweg en diverse graspaden 

gemaaid. Kees en Gert hebben een 

rondje om de kerk schoongemaakt en 

Hans heeft het pad naar het 
Moseikenlaantje omgelegd. Daarnaast is 

de Vlinderhof weer een stuk netter. Bij 

het verwijderen van paardenstekken en 

zevenblad langs de Vleugelparkweg 

weten verrassend veel mensen dat je dat 

prima kan eten. Alvast een goede 

voorbereiding voor de open dag van 

zaterdag 24 mei. 
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Zaterdag 12 april 2014 

Op een heerlijke zonnige dag gaan we met 17 

personen de tuin in, waaronder Christa als 

nieuwe kracht, welkom. Met de komende 
feestdagen een goede gelegenheid om het 

Broederkerkhof en de plein voor de Abdijkerk er 

weer op z'n paasbest uit te laten zien. Hierbij 

worden ook de contouren van de oude buurkerk 

weer zichtbaar gemaakt. 

Daarnaast wordt ook de Vlinderhof netjes 

gemaakt, evenals de oude entree bij de 
Kapittelzaal. De invulling voor de 

informatiemarkt van 24 mei worden 

doorgesproken en de definitieve 

informatieborden bij de Vlinderhof en 

Kruidentuin worden geplaatst. 

Zaterdag 8 maart 2014 
Met een prachtige zonnetje begonnen we met 12 man aan de volgende 

werkzaamheden: snoeien Buddleja?s bij oude ingang, in de nieuwe Vlindertuin 

en Vlinderhof; rooien en onkruidvrij maken van een stukje kruiden in de 

Vlinderhof; snoeien Hortensia?s in Grote hof; schoffelen tuin broeder Thijs en in 

de vakken direct tegen het parkeerterrein bij de ingang vanuit het dorp. ?s 

Middags het rooien en onkruid vrij maken Mint in Paxtuin. Vooral door het 
heerlijke weer konden we zo lekker opschieten. Alle klussen werden voortvarend 

aangepakt. Heerlijk gewerkt met veel resultaat. 

Tijdens de afsluiting met thee op het stilteterras praat Broeder Thijs ons bij over 

de gedachten van de Abdij m.b.t. agro-ecologische landbouwpraktijken. Ook de 

ingebrachte ideeën voor de themadag op 24 mei 2014 kwamen ter sprake. 

Zaterdag 8 februari 2014 

Met een gezapig buitje beginnen we 
met 14 man aan de klussen voor 

vandaag: een stuk tuin nabij de 

keuken vrijmaken voor de 

tuinkruiden, diverse meidoorns bij 

de entree inkorten en nieuwe 

aanplant ertussen zetten, en de tuin 
nabij de sacristie egaliseren. Alle 

klussen worden voortvarend 

aangepakt. Vooral omdat het na een 

uurtje al droog is en het daarna 

heerlijk tuinwerkweer is. Omdat we 

zo lekker opschieten kunnen we ook 

de vlinderhof en de oude entree 
fatsoeneren. Heerlijk gewerkt met veel resultaat. 

Tijdens de thee praat Broeder Thijs ons bij over agro-ecologische 

landbouwpraktijken. 
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Zaterdag 11 januari 2014 

Helaas zit het weer een keertje niet mee. Maar 

Herman en Hans hebben daar niet heel veel last van. 

Een prima moment om de stand van zaken door te 
nemen. De overige 10 laten zich niet kennen en 

zorgen dat van de houtsnippers een mooi pad door de 

Halve Maan wordt gemaakt, kerstbomen worden 

geplant, de entree bij de abdijkerk verder wordt 

beplant en de kruidentuin weer netjes wordt gemaakt. 

Beetje jammer dat de schelpen zijn verdwenen, 

waardoor we de drainage van de parkweide niet af 
kunnen maken. 

Tijdens de lunch breekt de zon door, maar ja, dan 

zitten we binnen. 

‘s Middags blijft 

het mooi, zodat 

we ook de rand 
van het parkeerterrein weer netjes kunnen 

maken. Het was weer een lekker dagje 

werken. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


